
QR	16:	Kei	met	herinneringsplaat	aan	de	Boeren	opstand.	Hollandscheveldse	Opgaande	bij	nummer	28	

In	maart	1963	kwamen	in	Hollandscheveld	gezagsgetrouwe	boeren	in	opstand	tegen	het	gezag	toen	ze	
dreigden	uit	hun	boerderijen	te	worden	gezet.	In	de	jaren	daarvoor	hadden	ze	principieel	geweigerd	de	
heffingen	van	het	Landbouwschap	te	betalen.		Nadat	in	1961	drie	boerderijen	-waar	het	Landbouwschap	beslag	
op	had	gelegd-	door	de	rechtbank	in	Assen	waren	verkocht	moesten	ze	nu	door	de	deurwaarder	worden	
ontruimd.	Duizenden	boeren	uit	heel	Nederland	trokken	naar	Hollandscheveld	om	de	ontruimingen	te	
voorkomen!	Een	ongekend	verschijnsel	in	het	naoorlogse	Nederland.	Het	werd	de	eerste	grote	rel	na	de	
Tweede	Wereldoorlog	en	het	werd	de	basis	van	de	Boerenpartij	onder	leiding	van	Hendrik	Koekoek.	
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